
Statiegeld voor mijn moeder 

Verhalen over het leven in de DDR

Oorspronkelijke titel is Das Pfand meiner Mutter: Geschichten über das Leben in
der DDR. Een aangrijpend boek waarin de levensverhalen staan van twintig
inwoners van de voormalige DDR. Sommigen zien zelfs wel wat positieve punten
van de DDR, maar de overgrote meerderheid noemt vooral de grote nadelen op
en met name de onvrijheid en de onderdrukking door de overheid, die zelfs zover
ging dat mensen werden kapotgemaakt, de Zersetsung.

Als iemand naar het buiten de DDR mocht, bleven familieleden in de DDR als
onderpand om zeker te zijn dat de reizende zou terugkeren. Dat is de achtergrond
van de titel.
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