Een beetje Fries

Anders

Hoe ik er kwam weet ik niet meer, maar opeens zat ik op een site met het gedicht
Anders ben ik met jou van Tsead Bruinja. Ik had het al gehoord bij
Nieuwsweekend op Radio 1. De dichter legt in dat programma van alles uit over
dit gedicht en over zijn poézie. Het gedicht is zeker één van de mooiste die ik ooit
heb gezien.

Het klinkt prachtig in het Fries en ook in het Nederlands, maar dat doet het in alle
talen, zelfs het Japans. Dat kun je zien en horen op die site, want daar staat een
hele rij voorlezers in verscheidene dialecten. Het mooie "Echs" van Laura
Theunissen is mijn favoriet van de voordrachten in het dialect.
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https://pjella.nl/blog/een-prachtig-gedicht
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