
Reis langs een verdwenen grens 

Eén van mijn life events is de val van de muur op 9 november 1989, verjaardag van mijn moeder en daarom
onthoud ik het goed. In dit boek wordt door Thomas van der Dunk een reis gemaakt langs de voormalige
Duits-Duitse grens. In het dorpje Mödlareuth liep die grens dwars door het dorp heen. Een gedenkschrift
eindigt met: Aber diese Grenze ist keine Grenze! Wir sind hier mitten in DEUTSCHLAND. Het bijzondere
eraan was ook niet dat deze grens vreemdelingen buiten hield, maar eigen burgers binnen.

Na het voorwoord is er een mooie inleiding door Jacco Pekelder over het ontstaan van de grens en over de
bewaking ervan en over het sluitstuk: de bouw van de muur in Berlijn waarmee op 13 augustus 1961 het gat
werd gedicht. Die datum komt terug in de roman De gedeelde hemel, omdat de hoofdpersoon voor die datum
nog kon besluiten om bij haar vriend in West-Berlijn aan te sluiten. Ze besloot terug te gaan en vlak daarna
sloot de muur.

Het grootste deel van het boek is de reisbeschrijving van Von der Dunk. Hij maakte foto's van het IJzeren
Gordijn in verval en schrijft erover 20 jaar na het openen ervan. Mooi om de reis met hem mee te maken in
dit boek.

Toeval of niet, een paar weken geleden zagen we in de bioscoop de film Zwei zu eins over het omwisselen
van Oostduitse marken in 1990. 
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