
De brug 

Istanbul

Soms vind je nog eens ergens een boek. Dit gaat over Istanbul. Daar ben ik in 2011 geweest. Je kunt de
stad in een weekje niet echt bezoeken, want hij is erg groot en er is veel te zien. Je kunt er uren dwalen. Ook
de moeite waard. De kijk van Mak op de brug en zijn korte geschiedenis van Istanbul geven zo'n stedentrip
weer wat een extra dimensie.
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